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Het geloof nu is een vaste 
grond van de dingen die men 

hoopt, en een bewijs van de 
zaken die men niet ziet. 

 
Hebr. 11:1 (HSV)  

Durf je te vertrouwen? 
Een dinsdagmorgen bij Haltepunkt E. We 
zitten met het team bij elkaar om door te 
praten over ons werk en over de dingen die 
op de agenda staan. Voordat we dat doen, 
nemen we altijd een uur de tijd om Bijbel te 
lezen en te bidden. Dit keer lezen we uit het 
Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 11. We 
ontdekken met elkaar hoe geloven en 
vertrouwen werkt. Het mooie van deze 
momenten is, dat we ooit als gelovende kern 
van Haltepunkt hiermee begonnen. Steeds 
meer mensen schuiven voorzichtig aan en 
doen mee. Dan wordt je gesprek over 
geloofsvertrouwen ineens anders! 
 
Zo zit er een man in de groep die al vele 
jaren meeleeft bij Haltepunkt. Hij ontdekt 
steeds meer, en laat steeds meer weerstand 
tegen het geloof gaan. ‘God echt kunnen 
vertrouwen is nog niet zo makkelijk,’ zegt hij. 
‘Ik kan moeilijk iets of iemand vertrouwen die 
ik nog nooit heb gezien en niet vast kan 
pakken.’ Tegenover hem zit een vrouw, die 
verder is in haar weg. Ze beschrijft, dat ze 
steeds opener werd voor geloof en toen een 
diepgaande, persoonlijke ervaring maakte. 
Sindsdien weet ze het zeker: ‘Ik wil Jezus 
volgen.’ We praten door, over wat de 
geloofshelden aan ervaringen meebrachten 
en hoe zij vertrouwden. En zo ontspint zich 
een gesprek.  
 
Aan het einde van ons gesprek over 
Hebreeën 11 zingen we met elkaar een lied. 
Het is een bewerkte versie van Johannes 
Oerding, een soort Duitse Guus Meeuwis. We 
hebben de tekst iets aangepast en zingen 
over ‘all in’ gaan. Dat is tot geloof komen, 
denken we. Alles durven in te zetten – zelfs 
jezelf verliezen – zodat je uiteindelijk wint. 

Rommelmarkt en Gemeentestichtingsfeest 
Daarna praten we verder. Over de rommel-
markt van afgelopen zaterdag, waar veel 
ontmoeting was. Over onze geplande trip naar 
een natuurgebied, zoals we de afgelopen 
jaren ook hebben gedaan. Dit keer gaat het 
niet door, omdat er te weinig aanmeldingen 
zijn. Een betrokken vrouw uit ons team, die 
hier zich sterk voor ingezet heeft en dit als 
haar vakantie beleeft is teleurgesteld. Soms 
lukken er ook dingen niet. 
 
We praten door over het volgende event wat 
op stapel staat: Haltepunkt E krijgt binnen de 
Freie evangelische Gemeinden in Duitsland 
een nieuwe status. Van ‘Gründungs-
initiatieve’ worden we formeel een ‘Freie 
evangelische Gemeinde in oprichting.‘ Er is 
een geloofsgemeenschap ontstaan. Klein en 
kwetsbaar en met veel hulp van buiten – 
maar toch! Reden voor een feest! We gaan 
het vieren met liederen, gebeden, een 
overdenking en daarna een groot 
barbecuefeest. Iedereen mag komen!  
 
Het gaat dwars door elkaar in ons werk. 
Barbecueën, Bijbelstudie, gemeentestichting, 
geloofscursussen een weekend kamperen 
en huiswerkbegeleiding. Bewust, want kerk 
gaat niet alleen over ‘het heilige’ maar ook 
over de dingen van alle dag. Die mogen juist 
‘geheiligd’ worden. Het Goede Nieuws, dat 
Jezus ons in relatie met de Vader brengen 
wil en gebracht heeft, mag alles veranderen. 
Ook de rommelmarkt, de naaicursus en onze 
intenties bij de dingen die we doen en de 
manieren waarop we praten. Het evangelie 
verandert alles! 
 
Dankbaar voor team en doop 
We zijn dankbaar, dat we hieraan mee 
mogen werken. Deze zomer hopen twee 
vrouwen zich te laten dopen. Ze weten het 
zeker. Ze willen een nieuw begin maken met 
Jezus. Alles in hun leven mag anders 
worden. Geweldig. 
 
Dankbaar zijn we voor het brede team waarin 
we werken. Taken overdragen en buren in 
verantwoordelijkheid brengen is weerbarstig. 
Dat vraagt nog vele jaren. We hopen er nog 
een poosje aan mee te werken. Tegelijkertijd 
is er een sterk, lokaal team met twee Duitse 
christelijke echtparen, waarmee we de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit 
werk dragen. Dat geeft ruimte.  
 
Studie en clusterleiding 
Zo lukte het voor Jorine om per 1 september 
aan de Hogeschool van Neubrandenburg 

Lieve familie en vrienden, 

Kinderen bij Haltepunkt E 



Blijvende houvast vind je bij Jezus Christus 
verlangt 
Duitsland  
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www.gerritenjorine.nl 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Rostock werken zij in een gemeente-
stichtingsproject met een lokale kerk. 
De uitzending van Gerrit en Jorine 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
hervormde gemeente Veenendaal.  
U kunt hen steunen door een gift over 
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997  
t.n.v. Stichting ECM-Neder-
land, Deventer o.v.v. “fonds 
G&J van Dijk”   Uw giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. 

duaal Social work te gaan studeren. 
Ze heeft tot nu toe alle toetsen 
gehaald! Het mooie is, dat deze 
studie de grote hoeveelheid praktijk-
ervaring linkt aan theorieën en 
methodiek. Dat verdiept behoorlijk!  
 
Gerrit is sinds een jaar verantwoor-
delijk namens ECM voor het 
partnerschap met de FeG en de be-
geleiding van de zendingswerkers in 
Mecklenburg. Het is prachtig om te 
zien, hoe onze partnerkerk steeds 
enthousiaster wordt over het kerk-
plantingsnetwerk en steeds meer 
initiatieven van de zendingsorgani-
saties overneemt. Een prachtig 
voorbeeld van partnerschap, waarin 
FeG, ECM en GZB gezamenlijk vorm 
geven aan meer en diepere christe-
lijke presentie in de plattenbauwijken 
van Mecklenburg-Vorpommern. En er 
is nog veel te doen!  
 
Ontmoetingen en terugblik 
Binnenkort is het Hemelvaart. De 
dagen daarna komen er veel tieners 
uit Veenendaal naar Rostock, om te 
snuffelen aan onze context, samen te 
groeien in geloof en gevoel te krijgen 
voor zending. Voor hen een mooie 
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Gerrit, Jorine , Nora, 

Jarne & Niek 

ervaring, maar net zo goed voor onze 
buren, die altijd weer uitzien naar ‘eine 
Gruppe Holländische Jugendlichen.’  
 
Deze zomer werken we alweer tien 
jaar in Rostock! Ik heb wel eens 
gelezen, dat je in dit werk niet moet 
overschatten wat je in een jaar kunt 
doen en niet moet onderschatten wat 
er in tien jaar kan gebeuren. Wat ons 
betreft helemaal waar. Prachtig om te 
zien hoe de Heilige Geest verschil-
lende mensen met verschillende 
gaven inzet om iets zichtbaar te 
maken van zijn Nieuwe Wereld in 
Mecklenburg! 
 

Hartelijke groet, 

Dank voor:  

• De Bijbelmomenten op 
dinsdagmorgen 

• Het team, waarmee we samen 
mogen werken 

• De vrouwen die zich willen laten 
dopen 

• Haltepunkt E, dat een officiële 
status als FeG in Gründung krijgt 

 

Bid voor: 

• Mensen uit de wijk, die 
verantwoordelijkheid op zich durven 
nemen 

• Verdieping van geloof bij mensen 
die ‘all in’ durven te gaan 

• Meer mensen, die het aandurven 
om ‘Jezus te gaan ontdekken’ 

• Meer plekken van hoop in 
Mecklenburg-Vorpommern 

Reclame voor Vlomarkt 

Schmincken bij Straßenkirche met pasen 

Bijbelleesmoment bij Haltepunkt E 

Vlomarkt Haltepunkt E 
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