
Lieve familie en vrienden,

Wat vliegt de tijd ! Anne Maries opa zei dan : “ het is 
niet de tijd die vliegt, wij vliegen ! ”
Hoe het ook zij, ik had me niet gerealiseerd dat het al 
tien maanden geleden was dat de laatste nieuwsbrief 
de deur uit ging. Omdat er wel enkele verheugende 
ontwikkelingen zijn, willen we die u graag laten weten. 

Ontwikkelingen in Montceau-les-Mines
In 2023 hebben we al geschreven dat de evangelische 
gemeente in Montceau-les-Mines door een moeilijke 
tijd heenging. Leden en andere contacten waren 
vertrokken en er kwamen geen nieuwe bij die de lege 
plaatsen opvulden. Een van de oudsten was vaak ziek 
en zijn medewerking werd daardoor steeds minder. In 
de leiding was een echtpaar in moeilijkheden en het is 
op een scheiding uitgelopen. De COVID-19-epidemie 
maakte het lastig samen te komen als gemeente. 
Een paar weken lang waren samenkomsten helemaal 
verboden, daarna met veel beperkingen, bijvoorbeeld 
minimum afstanden tussen de personen. Het een 
en het ander had tot gevolg dat heel wat contacten 
afhaakten. Anderen waren daardoor ontmoedigd, al 
lieten ze dat niet zo merken.
Vorige zomer is dat veranderd. Al meer dan een jaar 
kwamen er twee jonge mannen in de dienst, afkomstig 
uit de Dominicaanse Republiek. Ze hadden een vaste 
baan in een bedrijf in Montceau. Vorig najaar kregen 
ze een vergunning van de immigratiedienst om hun  
echtgenotes te laten overkomen. Hun moedertaal is 
Spaans, maar ze redden zich al aardig in het Frans. 
Voor hun vrouwen is de taal nog wel een obstakel. 
Vanaf het begin werkten beiden mee in de begeleiding 

van de zang in de dienst ; het zijn goede gitaristen. 
Een ander jong echtpaar werkt ook mee in de dienst, 
in de muzikale begeleiding, maar ook in het leiden 
van andere delen van de samenkomst. Daarnaast zijn 
er regelmatige bezoekers. Sommigen zijn al christen, 
anderen zijn op zoek. De gemeenteleiding voert 
gesprekken met kandidaten voor het lidmaatschap 
en daardoor moest zelfs de jaarvergadering worden 
opgeschoven naar een later tijdstip – dat is geen 
slechte reden ! Ook begint men serieus uit te kijken 
naar een ruimere huisvesting voor de gemeente - 
enkele keren was er bijna ruimtetekort, terwijl niet 
alle leden aanwezig waren. Nu moet u wel weten dat 
het huidige zaaltje propvol is wanneer er 35 personen 
zijn. We zijn in Frankrijk !

Het leidersteam is bij dat alles nog kleiner geworden. 
David, de stichter van de gemeente, is nu maar enkele 
weken in het jaar aanwezig. Verder is er niemand met 
voldoende Bijbelse of theologische vorming. Daarom 
ga ik, Bram, nog steeds door met één preek per 
maand.
Het jaarlijkse gemeenteweekend is net voorbij, en het 
was gezegend met prachtig weer. Vorig jaar stond het 
in het teken van het definitieve afscheid van David en 
Suzie, het Amerikaanse echtpaar dat de zendingspost 
in de jaren 90 heeft gesticht. Het accent lag dit jaar 
meer op het gezellig samenzijn. Dat is natuurlijk heel 
goed om de onderlinge banden te versterken en om 
de anderen beter te leren kennen, zeker nu er zoveel 
nieuwe gezichten zijn. 
Begin januari werden we opgeschrikt door het bericht 
van het plotselinge overlijden van Suzie, Davids 
echtgenote. Hun foto stond in de vorige brief. Ze 
waren op een congres van hun zendingsorganisatie 
in Lissabon. Suzie kreeg een hartaanval ; de snel 
aanwezige medische hulp mocht niet baten. U kunt 
zich voorstellen hoe groot de schok was voor David. 
Ook hier in Montceau waren sommigen erg geschokt. 
Suzie is een vriendin en moederfiguur geweest voor 
verschillende christenen in de gemeente.

Le Creusot
Sinds ongeveer twee jaar werd de protestantse 
gemeente van Le Creusot (vergelijkbaar met de PKN) 
begeleid door een predikant die in Grenoble woont. 
Het was een parttime medewerking, hij assisteerde 
ook de kerk in Macon, eveneens vacant. Dit jaar zou 
hij met pensioen gaan, maar hij besloot, o.a. door 
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gezondheidsproblemen, het afgelopen najaar al te 
stoppen.
Eens per maand leidde hij een oecumenische 
Bijbelstudie in Le Creusot. De kerkenraad vroeg mij of 
ik deze taak kon overnemen. Na enige aarzeling heb 
ik ja gezegd, op voorwaarde dat ik hetzelfde thema 
kon nemen als voor de serie preken die ik begonnen 
was in de gemeente van Montceau. Toen bleek dat 
men in Le Creusot juist was gestart met de eerste 
hoofdstukken van Genesis, dezelfde als in Montceau ! 
Desondanks vraagt de voorbereiding nog heel wat 
tijd. Het begin van Genesis roept veel vragen op, o.a. 
over de schepping en de zondvloed. Je moet op de 
hoogte zijn van de diverse antwoorden die daar in de 
loop van de tijd op zijn gegeven.

De buren
In onze directe omgeving zijn ook een paar dingen 
veranderd. Onze hoogbejaarde buurvrouw is vrij 
kort na het verzenden van de vorige brief overleden. 
We hebben haar niet meer teruggezien. Er is geen 
afscheidsplechtigheid, in welke vorm dan ook, 
geweest. We hebben zelfs haar dochters niet ontmoet 
of gezien, ook niet toen de familie het huis kwam 
leeghalen. Voor ons gevoel is dat een nogal triest 
einde.
Ondertussen is het huis verkocht en hebben we 
kunnen kennismaken met de nieuwe eigenaars, een 
echtpaar rond de ‘ pensioengerechtigde leeftijd ’. Ook 
het huisje daarnaast, wat sinds lang leeg stond, is 
verkocht en wordt ingericht. Geen van beide buren 
wonen hier al echt, ze komen van tijd tot tijd om er 
aan te werken.
Onze familie
Onze zoon Timothée woont aan het andere uiteinde 
van onze regio ‘ Bourgogne-Franche-Comté ’, drie 
uur rijden. Hij heeft deze winter te horen gekregen 
dat de afdeling waar hij werkt per eind juni wordt 
gesloten. Hij werkt met gehandicapten en stimuleert 
de kunstzinnige creativiteit. De nieuwe directie wil de 
activiteiten die niet winstgevend zijn, afstoten. Hij 
zoekt dus een andere baan, en dat is in zijn sector 
niet eenvoudig. Ondertussen vervangt hij nog steeds 
afwezig personeel. Z’n contract wordt per week, of per 

14 dagen vernieuwd, en hij hoort steeds op het laatste 
moment of hij nog kan terugkomen. Deze onzekerheid 
heeft ook een weerslag op z’n gezondheid.
Onze kleindochters maken het goed, zetten allebei 
hun studie voort. Naomie is nu in Besançon, dus niet 
zo ver van huis. Sephora weet nog niet of ze volgend 
jaar in Brest of in Brussel haar studie zal voltooien ; 
dat maakt een heel verschil !
Tenslotte vragen we uw gebed voor onze huishoudelijke 
hulp. Ze is weduwe, heeft twee tienerkinderen en 
heeft een katholieke opvoeding gehad. Onze relatie 
is erg fijn ; we weten nog niet wat geloven voor haar 
betekent.

Deze brief begon met het goede nieuws ; daarna 
kwamen er toch nog heel wat minder prettige 
berichten. Zo zit het leven van ons mensen in elkaar, 
ons ‘ wel en wee ’.
Deze zondag werd aan het eind van de preek op 
het gemeenteweekend het slot van Psalm 96 of 98 
geciteerd (ze zijn bijna gelijkluidend). “ Want de Heer 
komt, hij komt om de aarde te besturen, over alle 
volken zal hij heersen, eerlijk, trouw aan zijn beloften ”.
Dat is onze hoop, in het bijzonder in de tijd waarin wij 
leven. Laten we daaraan vasthouden !

Hartelijke groeten van Anne Marie en Bram Markusse

Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. U kunt hen steunen door een gift over te maken via 
http://www.ecmnederland.nl/geven of via IBAN NL02INGB0000254997 

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “ Fam. Markusse ”.

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten 
stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag.

Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

ECM is voor haar werk afhankelijk van giften. 
ECM-Nederland is deelnemer van de EZA en de EA en is een ANBI-erkende instelling. 

Giften zijn daarom belasting aftrekbaar.
ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer Nederland - 0570--637537  

ecmnederland@ecmi.org  - www.ecmnederland.nl

layout: Abraham Markusse jr. - fotos: A. MARKUSSE


