Geen woorden, maar daden

Hartelijike groeten vanuit het zonnige
Calabrié! De temperaturen zijn hier al
weken rond de 32 graden — een flinke
omschakeling. Zoals we weten, zijn de
seizoenen de laatste jaren merkbaar
veranderd.

Toch wil ik in dit alles een geestelijke les
meegeven: ook al verandert de wereld
om ons heen, de gelovige hoort
standvastig te blijven. Een evenwichtig
geloofsleven helpt ons om in elke situatie
een helder getuigenis te geven. Juist in
deze chaotische en donkere tijd kunnen
mensen geraakt worden door christenen
die hun geloof niet alleen met woorden
belijden, maar ook in hun dagelijks leven
laten zien. Ons persoonlijke, oprechte
leven met de Heer bevestigt ons
getuigenis.

In onze gemeente wordt hier veel
aandacht aan besteed. Zoals men wel
zegt: "Geen woorden, maar daden."
Natuurlijk moeten we ook het evangelie
met woorden uitleggen — mensen
vertellen waarom Jezus door Zijn Vader
naar deze wereld is gezonden. Maar ons
leven moet  datzelfde  evangelie
weerspiegelen. Toch?
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Preken in onze gemeente Bethel

Getuigenissen uit de gemeente

Onze gemeente bestaat uit mensen van
allerlei leeftiiden, ook broeders en
zusters van rond de 80 jaar. Zij hebben
de Heer al jong leren kennen en hun
geloof is zichtbaar in hun levenswandel.
Hun ervaring laat zien dat God werkelijk
voorziet — ook in moeilijke tijden.

Zuster Giliana, die in Maida woont, is al
jaren weduwe en de oudste van onze
gemeente. Haar vijf kinderen kwamen
vroeger als kind mee naar de
samenkomsten, maar kozen als
volwassenen hun eigen weg en hebben
(nog) geen keuze voor Christus gemaakt.
Dit is een voortdurende zorg voor haar.
Toch blijfft ze trouw bidden voor hun
redding. Ondanks een pijnlijke knie, die
onlangs geopereerd moest worden (een
prothese), blijft zij positief en dankt zij de
Heer — ook in lichamelijke zwakte.

Zuster Elda kwam als tiener in
aanraking met een protestantse kerk in
Noord-Italié. Jaren later vond zij door
onze gemeente een levend geloof. Al 45
jaar is zij betrokken en dient zij als
trouwe penningmeesteres. Van haar
kinderen is er maar één tot geloof
gekomen, hoewel zij hen als jong gezin
altid meenam naar de gemeente. Haar
man stond sceptisch tegenover het
geloof en is inmiddels overleden, zonder
ooit tot een bewuste keuze voor Jezus te
komen. Toch heeft hij haar nooit
tegengehouden om naar de diensten te
gaan.

Zuster Maria komt nog steeds trouw
naar de samenkomsten, al blijft haar
man Filippo door lichamelijke klachten
thuis. Hij heeft al geruime tijd ernstige
beenproblemen en kan nauwelijks nog
lopen. |k bezoek hen regelmatig voor
gebed en bemoediging.

Zuster Carmelina kon tot ongeveer
twee jaar geleden naar de gemeente
komen. Nu verhinderen hevige
reumatische pijnen haar om zich nog te
verplaatsen. Haar man overleed jaren
geleden in Duitsland, waar hij werkte.
Ook zij wordt regelmatig door mij en haar
zoon Pasquale bezocht.
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waarheid &“en gerechtigheid

Gebedspunten. Bidt voor...

e Voor de gemeente — dat we de geholpen hebben. Het gaat nu
geestelijke eenheid blijven een stuk beter. Prijs de Heer!
bewaren. e Voor onze tv-uitzendingen —

e Voor de oudere broeders en deze gaan gelukkig nog steeds
zusters — hun geloofservaring is wekelijks door.
tot zegen voor de jongere e Voor het werk aan de nieuwe
generatie. gemeentezaal — dit loopt helaas

e Voor mijn linkerknie — ik had vertraging op door gebrek aan
ernstige pijn, veroorzaakt door geld en beschikbare tijd
slijtage en een ontsteking. (werkzaamheden kunnen alleen
Dankbaar mag ik zeggen dat de op zaterdag plaatsvinden).
medicijnen en therapie goed

Broeder Peter, een Amerikaan van 80 jaar, bezoekt onze gemeente nu
zo’n vijf maanden. Hoewel hij weinig ltaliaans spreekt of verstaat, voelt
hij zich toch thuis door de liefdevolle ontvangst in de gemeente. Dat is
waardevol.

Wat ons als gemeente verbindt, is de onderlinge geestelijke band. Die
onderhouden we via telefoontjes, bezoekjes en berichtjes via
WhatsApp. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn dochters Esther en Debora
en zuster Giliana zijn hierin actief. De gemeente is als een geestelijke
familie. Na afloop van de zondagsamenkomst is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met een kopje espresso, een glas water of
limonade. De “bar” wordt verzorgd door Daria, de dochter van een
Roemeens echtpaar. Zij is ook verloofd met mijn kleinzoon David.
Graag gebed voor de gemeenteleden!

Lamezia Terme

Wat de mensen hier nodig hebben,
is kennis van Gods reddingsplan.

Vooruitblik en plannen
In  september hopen we de
landelijke ontmoeting van Mum’s in

Prayer te organiseren, hier in
Lamezia.
Ook in september is er een

openluchtevangelisatie gepland.

Begin september zal er een
doopdienst plaats vinden, waarin
drie personen zich laten dopen:
Stefano, die op tien kilometer
afstand woont en zich ruim een jaar
geleden bekeerde, mijn kleinzoon
Ron en een student Marco.

Dit jaar geef ik onderwijs over het
huwelijk, gezin en de Heilige Geest
— onderwerpen die belangrijk zijn
voor jonge gezinnen, tieners en
jongeren.

Tot slot wil ik jullie allen heel
hartelijk groeten en bedanken —
voor jullie gebed, betrokkenheid en
financiéle steun.

In Christus verbonden,

European Christian Mission (ECM)
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